column
De schuld van Martens

an de week gehoord in Extra Time, uit de

mond van Yves Vanderhaeghe: “Kan het eens

over voetbal gaan?” Hij bedoelde: kan het eens

niét over bestuurlijke zaken en over geld gaan?

Mij goed, maar dan komen we snel bij het

middenveld van deze of gene club, dan zet Jan

Boskamp een lampie op deze of gene speler,

en worden er allerlei theorieén op ons losgelaten over

een spel waarin toeval de helft van de wedstrijden

beslist en waarin twee van de drie stellingen van in

hetbegin van het seizoen al op de schop kunnen nog
voor we halfweg zijn.

Om het met Mulder te zeggen: fuck het voetbal,
geef mij maar bestuurlijke en financiéle zaken. Neem
nu de ontslagpremie van Steven Martens. Volgens de
ene krantengroep was dat 336.000 euro. Volgens
andere krantengroep, die eerst geen bedrag had, ging
het niet over 336.000 euro maar wel 250.000 euro.

Of die bedragen kloppen, is bijzaak. Je gooit hetin
hetnieuws, desnoods als lokaas, en binnen de kortste
keren meldt er zich iemand die meer weet en die je
het juiste bedrag geeft. Twee keer prijs.

Nemen we die 250.000 euro, want er werden nogal
wat details gemeld bij die som. Is dat veel? Neen, dat
is onderhandeld zoals het hoort. Men kan zich niet
genoeg indekken in volatiele omgevingen als sport-
bonden, met januskoppen als Timmermans en
Allijnsvan KV Mechelen en KV Kortrijk in het bestuur
en een slappe bondsvoorzitter, die het voorbije jaar
het moedigst was in de achtbaan voor De slimste
mens. Eén jaarsalaris is

helemaal niet overdre- I
ven.

Die 250.000 euro Is de ontslag-
krijgt hij trouwens niet d
helemaal zelf. In geval vergoeding
van een opstap- of ont- van Martens

slagvergoeding betaalt

hij daar als privépersoon Onredelij k? Neen,

een eenmalige aanslag
op, gebaseerd op zijn

men kan zich niet

laatste belastingaanslag. genoeg indekken

Het is te hopen dat hij

daar een beetje slim is met januskoppen
geweest, want het scheelt als Timmermans

nogal als je belast wordt

aan 35, dan wel aan 55 en Alll]]’lS
rocent. .
b in het bestuur

Bon, wanneer ging het

nog over bestuurlijke
zaken? Toen het over de €11 ec1 Slappe
boetes ging, natuurlijk. bondsvoorzitter
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Anderlecht hebben op

Standard zitjes losge-

trokken en in het veld

gegooid — het wordt stil-

aan een traditie —en moet die schade vergoeden. Daar
bovenop krijgt Anderlecht een boete ten belope van
de gruwelijke som van 200 euro.

Tweehonderd euro om je zo te misdragen, geen
wonder dat de clubs niet optreden tegen de hooligans
onder hun gevolg. Standard kreeg vorig jaar een wed-
strijd zonder toeschouwers voor een veel lichter ver-
grijp dan de tifo met de onthoofde Defour en nu krijgt
hetweer slechts voorwaardelijk één wedstrijd zonder
toeschouwers en een boete van 5.000 euro.

Tweehonderd of vijfduizend euro is ondraaglijk
licht. Dit gaat om voetbalclubs die elk minimaal tien
spelers op overschot hebben lopen tegen een gemid-
deld jaarsalaris van een half miljoen euro, dus jaarlijks
5miljoen euro kapitaal vernietigen. Dit gaat om clubs
die desnoods tien keer keer het duurste ticket boeken
om een speler aan het eind van de wereld te gaan
bekijken. Die kapitalen uitgeven aan makelaars die
hen halve zolen verkopen voor hele schoenen. En die
leg je respectievelijk 200 en 5.000 euro boete op.

In Duitsland had Kevin De Bruyne motherfucker
geroepen naar een ballenjongen, die waarschijnlijk
tien keer per dag een klasgenoot met Arschloch aan-
spreekt en hij kreeg 20.000 euro boete. Anderlecht
legde de eigen spits voor onwelvoeglijk revalideren
60.000 euro boete op.

Geen wonder dat er geen respect is van de prof-
clubs voor de Belgische voetbalbond. Schorsings-
dagen worden de facto gehalveerd en boetes kosten
het equivalent van een zeer goede fles wijn of een
kistje ervan.

Ach, hetis allemaal de schuld van Steven Martens.
Een mens vraagt zich toch af wat die daar vier jaar
heeft uitgevreten bij die voetbalbond. Pas op, Steven
heeft ook goede dingen gedaan, zeggen de bestuur-
ders die hem afschoten, maar tweede klasse gaat
kapot door hem, de provinciale ploegjes komen niet
meer rond omdat hij te veel geld uitgaf, Wilmots heeft
een dikke nek - dat klopt - en de boetes zijn niet ver-
hoogd. Laatst zat er iemand op het kleinste huisje van
de bond en was het wc-papier op: de schuld van
Martens.



