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Dinosaurus

e Gense Zesdoagse waakt nie veur
de terrorieste.

Dat was een moedig statement van
de burgemeester en van de Ghent Six,
maar naast de kwestie en vooral een
beetje aanmatigend. Misschien toch

even bij de ISers die niet in stukken zijn
geschoten peilen naar hun kennis van grote
sportevenementen. Wedden dat de Gentse
Zesdaagse in het Kuipke daar niet bij zal
zijn?

Bovendien, als ze er al het bestaan van
kenden, zullen de jihadi’s zich op voorhand
de moeite wel hebben getroost. Zelfs zonder
bomgordels is er aan de Heuvelpoort geen
doorkomen aan, laat staan mét. En gesteld
in het meest extreme scenario dat ze op het
middenplein zouden geraken, dan zijn ze
zoals iedereen daar binnen de kortste keren
dronken.

Terroristische dreiging tegen de
Zesdaagse? Verhoogde veiligheidsmaat-
regelen? Dan loopt Muide B tegen Heusden
Bvanavond in vierde provinciale B ook
gevaar. Met een beetje overdrijving kun je
het sportieve niveau vergelijken, met dat
verschil dat de wielrenners in het Kuipke
echt wel een stukje kunnen fietsen. Ze doen
hetalleen op de verkeerde plek, maar dat is
niet hun schuld. Correctie: het is misschien
niet de verkeerde plek, maar er wordt een
foute lading aan gegeven.

Je moet verdomd goed en hard kunnen
fietsen om in de Zesdaagse rond te rijden,
maar verwar dit niet met topsport.
Topsport vereist een internationale
benchmark, zonder al te veel afspraken.
Dit zijn de sportieve Gentse Feesten in de
winter, met een oud publiek dat denkt dat
het naar sport kijkt en een jong publiek

De zesdaagse

een uitstervende
dinosaurus?

dat niet goed weet waar Dinosaurussen hoog in de disciplines
het naar kijkt, maar zich hebben met waar niemand nog aan
rot amuseert. d d wil meedoen: het veld-

Van de week een jam- ¢ moderne rijden en de zesdaagse,
merklacht gelezen van DN A_technieken twee exponenten van
de ongeévenaarde ex- het wielrennen als
collega Roger ‘Tsjeete’ een betere kans navelrijden. Ze hebben
De Maertelaere, die in . beide bestaansrechtin
de Ghent Six de rechter- Op ecen dOO] start de marge van die sport,
hand is van Patrick dan de Zesdaagsen maar het wordt een
Sercu. Gent is samen met probleem als je alleen
Berlijn, Kopenhagen, nog uitblinkt in de bij-
Bremen en Rotterdam de zaken.

laatste zesdaagse. Een dinosaurus die
uitsterft, stelt Roger. Een onderschatting.
Dinosaurussen hebben met de moderne
DNA-technieken een betere kans op een
doorstart dan de zesdaagsen.

Zijn analyse is er een van falend manage-
ment en van een gebrek aan wielerbaancul-
tuur en daar gaat hij een beetje de mist in.
Zoals gymnastiek zich verhoudt tot circus,
zo verhoudt baanwielrennen zich tot de
Zesdaagse. En was het nu nog Cirque du
Soleil geweest of het Chinees Staatscircus,
dan zag je nog wat, maar het is vaak in een
Zesdaagse niet meer dan het Wiener Circus
uit Gentbrugge en dat heeft het ook niet
onder de markt.

Slecht management? Welnee. Het sport-
landschap is veranderd. De Gentse
Zesdaagse overleeft omdat het een hospita-
litycircus zonder weerga is, prima georgani-
seerd, een kaskoe zonder weerga. De Gentse
Zesdaagse voegt echter niks toe aan de sport
wielrennen, niet op de weg, niet in het veld
(datzou er nog aan mankeren) en al hele-
maal niet op de baan.

Als je een beetje door analyseert, zijn wij
toch een vreemd wielerland. Wij scoren

En dan maar klagen dat we niks klaarkrij-
gen als het er echt om gaat, op grote compe-
tities en toernooien tegen andere landen.
Het schuldig verzuim van de wielerbonden
isin deze verpletterend: enerzijds de hand
ophouden voor steeds duurdere organisa-
tievergunningen en almaar meer overheids-
geld en anderzijds een foute cultuur in stand
houden en vervolgens klagen dat de renners
de wielerbaan links laten liggen. De renners
die wel op de baan rijden, klagen dan weer
dat de omkadering van de bond niet deugt.
Leuke boel daar.

Jasper De Buyst heeft het laatste jaar
één wedstrijd gewonnen: de Zesdaagse van
Gent. Van de week had hij het erover dat
die eigenlijk niet in zijn programma past.
Dat zou wel eens kunnen kloppen, want
het deelnemersveld is dit jaar nogal
Belgisch omdat de internationale toppers
op de wielerbaan hun winter in functie van
Rio plannen. Een circusbezoek in Gent,
hoe leuk ook, past daar niet in. Zo mocht
Elia Viviani niet komen van Sky. Viviani is
de tegenstander van De Buyst, als die ten-
minste volgende zomer de omnium in Rio
haalt. Benieuwd.



