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Vlaanderen volgens G.

orige week is de honderdste
Ronde van Vlaanderen
voorgesteld. Op Brussels
Airportnog wel, waar tege-
lijk ook een campagne van
start ging op Pier B. Dat is
de niet-Schengenvleugel,
waarlangs ook een half miljoen
Angelsaksen Belgi¢ binnenkomen.
Minister Ben Weyts citeren wij even:
“Onze wielercultuur is een fantasti-
sche troef, die ik internationaal in de
kijker wil zetten. Al meteen van bij
hun aankomst worden bezoekers
uitde hele wereld ondergedompeld
in het wielrennen.”

Ben Weyts kent weinig van sport,
maar dat is zijn schuld niet. Onze
wielercultuur van modder en kas-
seien staat haaks op het moderne
wielrennen en kan dus bezwaarlijk
cultuur worden genoemd. Erfgoed
is beter, maar anachronisme is nog
het dichtst bij de realiteit.

Laten we even meedenken met
de Vlaams minister van Toerisme.
Kunnen we Pier B bijvoorbeeld niet
vol hangen met teksten van Geraint
Thomas? Datis ook een wielrennen,
een Angelsakser, een Welshman nog
wel, en hij is heel bekend bij de
Engelssprekende wielerfans.

Thomas heeft pas een boek uit en
dat heet The World of Cycling
According to G., naar het bekende
The World According to Garp.

Hetis nog niet helemaal uit, maar
het hoofdstuk ‘Belgium, dat begint
op paginal97 en eindigt op 205, heb
ik wel meteen uitgeplozen. G. is een
bewonderaar van onze passie voor
de koers, maar niet bepaald een fan
van Vlaanderen blijkt uit dat hoofd-
stuk. Leest u even mee.

World of Cycling

“Het land is bevroren in de tijd. De
wint waait er hard en de hangsnor
vierter hoogtij. De marktplaatsen in
de stadjes komen uit films. Je ver-
wacht dat er elk ogenblik een tank
om de hoek komt rollen en zijn
kanon richt op de kerktoren...

“In elk café, in elke krantenzaak
kun je de voorbije en aanstaande
koersen analyseren. De kranten
staan vol over de koers. De renners
gaan erin op en testen elkaar, altijd
in rotweer, meestal met sneeuw
ergens in de lucht. Bijna altijd zijn
het de inboorlingen (natives schrijft

Wees niet bang
VOOT onze
terroristen, maar
pas op voor onze
tanks, koeien,
hangsnorren,
achterlijke kleren
en zeker voor al
onze hoerenkoten

hij, HVDW) die winnen...

“Het is er vaak niet leuk om te
koersen. De races zijn altijd stress,
er is overal straatmeubilair, renners
rijden op de trottoirs en fietspaden
om vooraan te zitten en ontwijken
daarbij kinderen, honden en gehan-
dicapten. De Vlamingen houden
daarvan. Dit is wat ze kennen...”

“Die koersen kweken het karakter
van de Vlaamse renners. Ze klagen
nooit. Ze praten zelden. Ze hunkeren
naar de wind schuin op kop. Hoe
slechter het weer, hoe blijer ze zijn.
Vlaamse renners kunnen afzien als
geen ander. En ze vloeken constant.
Ze zeggen heel lelijke dingen die
alle buitenlandse renners hebben
geleerd en die ik niet zal herhalen
omdat mijn accent niet juist is.
‘Wiggo' (Bradley Wiggins, HVDW)is
de expert bij wie je moet zijn. Hij is
er geboren, dat helpt...

“Jekomtbeneden voor ontbijten
het enige wat je vindt, zijn zwarte
taaie sneden brood met vlees en
kaas. Alles is gefrituurd en in alles
zitvlees. Populair is gefrituurd vlees.
Voor de race kregen we altijd een
kom spaghetti met kaas erover. Het
smaakte naar stro...

“Weetje nog toen je je grootmoe-
der bezocht en alles leek vijftien jaar
teruggezet in de tijd? Zo zien
Belgische renners eruit. Kledij die
jaren geleden al niet meer in de
mode was en een haarsnit van het
vorig decennium. De Fransen kun-

nen niet koersen als de Vlamingen,
maar de Vlamingen kunnen zich
niet kleden als de Fransen.
Vlamingen zijn snel tevreden over
hun kledij en dat komt door het
weer: die anorak zal het wel doen
tegen deregen, redeneren ze, en die
waterdichte broek ook, want het
regent toch...

“Vlaanderen. Als ik mijn ogen
sluit, zie ik rijen donkere, krom-
gewaaide bomen, smalle natte
wegen, grijze lucht met regen, op
komst of juist uitgevallen, maar altijd
regen, geploegde velden en koeien
die er koud uitzien. Daartussen het
occasionele hoerenkot...”

Beste Engelsen, Amerikanen,
Ieren, Noord-leren, Welshmen,
Schotten: koop het boek van Geraint
Thomas en kom via Pier B naar
Vlaanderen, het Midden-Aarde van
de koers. Breng vooral uw fiets mee
en wees niet bang voor onze terro-
risten, maar pas op voor onze tanks,
onze koude koeien, onze hang-
snorren, ons eten, onze achterlijke
kleren en kapsels en zeker voor al
onze hoerenkoten.



