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Sportjournalist Hans Vandeweghe laat
tijdens het WK elke dag zijn licht schijnen
op het reilen en zeilen in Rusland.

De leeuwen
van leranga

aten we onze nek nog
eens uitsteken en zondi-
gen tegen hét adagium
van de sportjournalist.
Dat luidt: voorspel geen
uitslagen of je gaat gega-
randeerd op je bek.
Welaan, voetbal is een spel met
elf tegen elf en al hebben de
spelers soms een andere huids-
kleur, op het einde winnen toch
de teams met de meeste blan-
ken/witten, de Europeanen dus.

Nadat Duitsland op het
vorige WK al de traditie door-
brak door als Europees land te
gaan winnen in Zuid-Amerika
en in de finale een Zuid-
Amerikaans land te kloppen, is
de kans reéel dat Brazilié het
kunstje van 1958 nog eens over-
doet en als Zuid-Amerikaans
land komt winnen op Europees
grondgebied.

Staat dat dan niet haaks op
de voorspelling hierboven?
Neen, Brazilié is een uitzonde-
ring op de verpletterende vast-
stelling dat de andere continen-

|
Het is te hopen
dat Senegal
doorgaat.

Die hebben
een zwarte
bondscoach en dat
is pas een rariteit
op een WK

ten er eigenlijk nauwelijks nog
aan te pas komen. Europa heeft
zeventien wedstrijden gewon-
nen, acht gelijkgespeeld en zes
verloren. Vier van die zes ver-
lieswedstrijden waren tegen
ploegen van andere continen-
ten: tegen Nigeria (IJsland),
Senegal (Polen), Mexico
(Duitsland) en Uruguay
(Rusland). Europa heeft met
ongeveer 60 procent gewonnen
wedstrijden nooit beter gepres-
teerd dan op dit WK, uitgezon-
derd dan in Itali€ in 1934.

Nog maar eens een bewijs
dathet complete nonsens is om
vanaf 2026 een worldcup met
48 in te richten, waarvan 9
Afrikaanse, 8 Aziatische, 6
Zuid-Amerikaanse en 6
Midden-Amerikaanse landen.
Neem nu de continentale Zuid-
Amerikaanse bond, de
Conmebol. Eerst laten ze zich
allemaal omkopen en vervol-
gens krijgen ze een geschenk
van de nieuwe bazen van de
FIFA: ze hebben maar tien
leden in hun bond en daarvan
mag straks 60 procent naar het
WK. In Europa zal dat net geen
30 procent zijn.

Bijna alle continenten ver-
dubbelen hun aantal deelne-
mers; in Europa stijgt het van 13
in de formule met 32 landen tot
16 in die met 48. Je kan dat fan-
tastisch vinden als je voorstan-
der bent van positieve discrimi-
natie voor de derde wereld,
maar we hebben het over top-
sport en dat is de ultieme meri-
tocratie, die tot in het extreme
kwaliteit bevoordeelt en waar-
deert. Een worldcup is geen
OCMW voor arme voetbal-
landen.

Anderzijds is het de ver-
domde plicht van de FIFA met
al haar miljarden om in achter-
gestelde regio’s met gerichte
investeringen de sport naar een
hoger niveau te tillen. De FIFA
deelt nu al geld uit, maar dat
dient vooral om de lokale
potentaten tevreden te stellen
en te overhalen op de zittende
machtin Ziirich te stemmen.
Vooral Afrikaanse landen sla-
gen er WK na WK maar nietin
om hun voetballend potentieel
te benutten.

Ramadanlanden eruit

Ten eerste zijn alle moslim-
landen die de ramadan streng
volgden ongenadig naar huis
gespeeld. Wie daar een verband
in ziet: Noord-Afrikanen
worden altijd snel naar huis
gespeeld, ook als er geen rama-
dan is. Ze kunnen het niet, punt
uit.

Wat sub-Sahara Afrika
betreft, als Senegal en Nigeria
niet minimaal gelijkspelen
donderdag tegen Colombia en
Argentini€ —absoluut geen
makkelijke wedstrijden — over-
leeft geen enkel Afrikaans land
de eerste ronde. Dat ligt niét
aan het beschikbare talent,
noch fysiek, noch voetballis-
tiek, zelfs niet tactisch. Dat is
vaak de dooddoener: een ploeg
met allemaal Afrikanen zou
tactisch tekortschieten.

Als dat laatste klopt, heeft
dat minder te maken metde
intellectuele voetbalcapacitei-
ten van de spelers dan met de
organisatorische en technologi-
sche capaciteiten van de omka-
dering. Afrikaanse teams apen
de Europese na, maar die
komen steeds weer met iets
nieuws. Elke ploeg heeft tegen-
woordig wel live videoanalyse
en krijgt onderweg suggesties
over waar welke ruimte hoe en
door wie het beste wordt
bespeeld. Drones bij de training
zijn een gadget, maar bij
Afrikaanse teams wordt nog
met de natte vinger gewerkt.
Europa wordt te snel te slim
voor de rest van de voetbal-
wereld.

Daarom is het te hopen dat
Senegal wel doorgaat. Die heb-
ben een zwarte bondscoach en
datis pas een rariteit op een
WK. Aliou Cissé maakt indruk
metzijn dreadlocks, maar ook
hoe hij Senegal laat voetballen.
Zestien jaar geleden was hij de
aanvoerder van het team dat op
de worldcup in Japen en Zuid-
Korea de Fransen in hun ope-
ningswedstrijd klopte en later
op strafschoppen de kwartfi-
nale verloor van Turkije.

Moedig van zo'n man hoe hij
zijn status van volksheld op het
spel zet om de Leeuwen van
Teranga te coachen. Dat ze af
en toe in het nieuws komen
met godbetert een opwar-
mingsdansje is voor de puris-
ten van de sport vloeken in de
kerk. Vergeef het hen, het toont
datze lak hebben aan alles en
datis een instelling die te prij-
zen valt.

Senegal zou overigens de
beste tegenstander zijn die de
Belgen kunnen treffen. Stevige
bonken achterin, af en toe een
flinke hijs uitdelend over heel
het veld, maar wel willen voet-
ballen.



