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DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE
Sportjournalist Hans Vandeweghe 
laat elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.

aten we voor de cruciale
wedstrijd de leukigheid-
jes over Kazan – onze
vijfde van (hopelijk) zes
speelsteden inmiddels –
achterwege en laten we
eens hetzelfde doen als

Roberto Martínez en zijn staf,
die zweren bij de cijfertjes,
wat ze niet altijd toegeven en
al helemaal niet als de cijfer-
tjes de pijnpunten bloot -
leggen.

We kunnen bijvoorbeeld
kijken naar wat we mogen
verwachten van Brazilië en
tegelijk kijken waar het bij
België beter zou moeten. De
Brazilianen houden van bal-
bezit, dat zou je denken
afgaand op hun spelers.
Welnu, in de belangrijkste
van de vier wedstrijden die de
Brazilianen tot nog toe speel-
den, de achtste finale tegen
Mexico, hebben ze met 47
tegen 53 procent de bal meer
aan de tegenstander gelaten,
om hen tussendoor klinisch
af te maken (2-0). De
Braziliaanse filosofie is sim-
pel: prima als je ons de bal
laat, maar wil je hem zelf, doe
maar.

Opvallend in de vier wed-
strijden tegen achtereenvol-
gens Zwitserland (1-1), Costa
Rica (2-0), Servië (2-0) en
Mexico (2-0) is hoe moeilijk
gereputeerde tegenstanders
aan doelkansen geraken. Die
vier landen ondernamen
samen 33 doelpogingen,
waarvan Mexico er 13 voor
zijn rekening nam. Van die 33
waren er welgeteld 4 tussen
de palen. Op het hele toer-
nooi zijn vier ploegen erin
geslaagd om samen vier keer
tussen de palen van Alisson
Becker te schieten.

Vergelijk dat met België
tegen drie veel minder gere-
puteerde tegenstanders
(Engeland B tegen België B is
niet relevant) als Panama 
(3-0), Tunesië (5-2) en Japan
(3-2). De Rode Duivels gaven
in die 3 wedstrijden 32 doel-
pogingen prijs, waarvan er 11
tussen de palen van Thibaut
Courtois werden gemikt.

Resultaat: Brazilië kreeg in
vier wedstrijden tegen drie
goede teams één tegendoel-
punt binnen, een discutabele
penalty voor de Zwitsers.
België heeft er al vier binnen,
waarvan maar één weggever,
aan het einde tegen Tunesië.
Alle tegendoelpunten kwa-
men uit veldspel, dat is nog
het meest zorgwekkende.

Balrecuperaties
Misschien houdt dat laatste
hiermee verband: Brazilië
recupereert veel meer ballen
dan België. In twee van de
vier wedstrijden zat Brazilië
boven de vijftig recuperaties.
Tegen de balvaardige en snel
counterende Mexicanen, die
ze lieten komen en weinig
ruimte gaven (hallo België?),
beperkten ze zich tot 38 bal-
afnames. Daarmee vergele-
ken zijn de Rode Duivels geen
meester-balafpakkers, zo
blijkt uit de cijfers: slechts 28
balrecuperaties tegen Japan,
dat naar hartenlust tot aan de
zestien van Courtois kon
combineren.

Bij de Brazilianen kom je

daar maar heel zelden.
Alisson heeft twintig ballen
gezien in de wedstrijd tegen
Mexico. Twee daarvan waren
tussenkomsten: een wegge-
stompte bal in de eerste
minuten en een shot overge-
tikt rond het uur. Verder kon
de vierdegeneratie-Duitser
plukballen nemen en uittrap-
pen, iets wat hij zoals alle
Zuid-Amerikanen erg goed
en gericht kan.

Nog meer statistiek, dit is
echt wel het WK van de cijfer-
tjes: België is geen jagend
team. Wij recupereren heel
zelden hoog op de helft van
de tegenstander en dat heeft
dan weer te maken met wie
daar loopt. Zowel Eden
Hazard als Dries Mertens zijn
alibi-verdedigers. Ze jagen
wel, of lopen ten minste naar
hun tegenstander, maar echt
fanatiek vastzetten en blijven
doorjagen is er niet bij.
Begrijpelijk, dat gaat ten
koste van de fitheid in de
offensieve acties. Het pro-
bleem wordt daardoor ver-
legd naar het middenveld,
waar België wel zijn deel van
de ballen afpakt en bij de
betere ploegen scoort.

Het grootste verschil tus-
sen België en Brazilië zit hem
in de gewonnen duels in het
verdedigende derde van het
veld. Daar komt Brazilië
zeven van de tien keer als

winnaar uit de bus, België
haalt 56 procent. Ook in
intensiteit moeten we de dui-
men leggen. Na de voorronde
stonden we 25ste van 32 lan-
den en het slechtste resultaat
lieten we optekenen in de
algemene statistiek van duels
op eigen helft. Daarvan wint
België er maar één op de
twee. Van alle 32 ploegen was
alleen Zuid-Korea slechter en
die zijn al naar huis.

Het mag geen verrassing
zijn: België teert vooral op
zijn aanvalskracht. Die verge-
lijking met Brazilië is niet
echt relevant omdat de tegen-
stand van Brazilië sterker
was. Niettemin haalden zij
toch gemiddeld 7,5 shots on
target uit 19 doelpogingen in
hun 4 wedstrijden, de Rode
Duivels schoten gemiddeld 9
keer op 22 binnen het doel -
kader in de voorgaande wed-
strijden, de non-partij tegen
Engeland niet meegerekend.

We need to step it up, heeft
Martínez al gezegd en gelijk
heeft hij. We kunnen alleen
maar hopen dat alle cijfers
ook besmet zijn door de
tegenstand en niet het juiste
beeld geven van de Rode
Duivels. Goede teams spelen
vaak maar zo goed als nodig
is om te winnen. Zeer goede
teams kunnen het beter gaan
spelen over zich afroepen.

L
Step it up,
Belgium

De Braziliaanse
filosofie is simpel:

prima als je ons
de bal laat, maar
wil je hem zelf,

doe maar
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e klonken verschrikkelijk,
Roberto Martinez’ eerste
woorden over de iets té
gelukkige wederopstanding
tegen Japan. ‘No negatives
today.’ Na deze zoveelste
onderschatting van de

tegenstander en het weglachen
van het eigen tactische falen zijn
de uitvluchten op: de voetbal-
bond móét zijn verantwoordelijk-
heid nemen voor de weigering,
tien jaar lang, om dit team de

omkadering te geven die het
nodig had en verdiende.

En toch gaat deze frustratie
hand in hand met een ander
gevoel: het is onmogelijk om níét
van deze groep spelers te houden.
Van de schoonheid waarmee zij
naar voren stormen wanneer
alles klikt. Van hun verbetenheid,
die werd gevoed door elke eer-
dere ontgoocheling en die precies
tot dit moment, tot de wedstrijd
van vandaag heeft geleid.

De laatste akte van de film over
deze Rode Duivels begint nu. Het
beleid heeft hen obstakels opge-
worpen, maar het hart heeft deze
spelers hier gebracht, voor hun
laatste keer samen. Laat sceptici
profvoetballers maar verslijten
voor verwende kinderen die
enkel spelen voor de eigen porte-
feuille: wij weten dat het de liefde
voor hun omgeving is die deze
jongens verder heeft geduwd dan
ze met geld alleen ooit zouden
zijn gekomen. Deze wedstrijd is
voor de moeder van Lukaku, die
zoveel voor haar kinderen heeft
gegeven dat haar oudste zoon de
wetten van tijd en ruimte zou bre-
ken om haar terug te betalen in
trots. Deze is voor de vader van
Chadli, die werd verscheurd door
de keuze van zijn zoon voor
België boven Marokko, en nooit
heeft kunnen zien dat die keuze
de juiste was. Deze is voor elk
kind in Brussel dat zijn schoenen
kapotschopt op beton, maar weet

dat Kompany hem dat heeft voor-
gedaan.

Deze is voor ons. Voor mij, het
jongetje dat 24 jaar geleden
mocht opblijven op vakantie om
te kijken hoe Romario en Roberto
Carlos Italië versloegen met straf-
schoppen. Daar is het ontzag
gegroeid: ieder van ons heeft als
kind wel naar een versie van
Brazilië opgekeken, de snelheid
en elegantie bewonderd van de
helden in het gele shirt, hun
moeiteloze passes en dribbels,
spelers die zich als zonnebloe-
men buigen naar het licht. Daar
werd het besef geboren: een team
dat Brazilië naar huis kan spelen,
heeft iets onwerkelijks gepres-
teerd.

De laatste akte van deze film
begint vanavond. Het hele land
houdt zijn adem in – moeder
Lukaku, wij, elke jongere versie
van onszelf. Laat gebeuren wat
moet, zolang het gebeurt met het
hart. Deze is voor ons.
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Deze is voor ons

Een uitgelezen elftal gastcolumnisten
schrijft elke dag over hoofd- en bijzaken
van het WK. Vandaag: presentator en
schrijver San F. Yezerskiy
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