et managen van een voetbalclub wordt

soms voorgesteld als een heel complexe zaak.
De achterliggende reden daarvoor is dat het
management het riante salaris wil verant-
woorden en dat doen ze juist door hun
functioneren uit te leggen als een mix van
hersenchirurgie en het naar Mars sturen van
een bemande raket.

Dat het management in het voetbal zoveel ver-
dient, heeft maar één reden: de exorbitante salaris-
sen van het lagere personeel. Sport is samen met af
en toe drugshandel de enige sector waarin de onder-
geschikten meer kunnen verdienen dan de bazen.

Het managen van een voetbalclub is helemaal niet
zo complex. Het vereist wel koelbloedigheid, kunnen
omgaan met tegenslag, niet gaan dromen bij meeval
en omdat voetbal en toeval maar één letter verschil-
len (de b van bal) die paar dingen die je juist kan
doen toch vooral zo juist mogelijk doen.

In de eerste plaats: de gepaste mensen op de
gepaste plek zetten. De typische
voetbalvoorzitter mag een voet-
balonkundige narcist zijn met een
Napoleon-complex, zolang een
voetbalclub maar een goede CEO
vindt en laat doen. Waarna die
zich op zijn beurt laat omringen
met een goede sportief directeur
en die twee de trainer aanstellen
die past bij de club.

Als ze vervolgens met zijn allen
een spelersgroep samenstellen
die past bij het spel van de club,
dan zijn ze al een heel eind en is
het alleen nog aan de spelers om de ballen aan
de ene kant weg en aan de andere kant erin te
schoppen.

Zo simpel kan voetbal zijn en toch zie je dat som-
mige clubs er niet in slagen een hoogconjunctuur
langer dan één, twee, hooguit drie jaar aan te hou-
den. Als je achteraf gaat analyseren, zie je haast altijd
dat de neerwaartse spiraal begon met slecht manage-
ment en verkeerd personeelsbeleid.

Neem nu Ajax Amsterdam. Gisteren stond de eer-
ste Klassieker van het seizoen op het programma:
Ajax-Feyenoord. De recordkampioen staat dertiende
in de Eredivisie en volgt al op tien punten van leider
PSV. Oké, er zijn nog maar vijf wedstrijden gespeeld
in een competitie van 34 en er is de wedstrijd van
gisteren die nog moet worden afgewerkt, maar daar-
in staat het na een uur 0-3.

Dat was ook de reden dat die niet helemaal is uit-
gespeeld. De klassieker werd tot drie keer toe stilge-
legd door de scheidsrechter en bij de tweede regen
vuurpijlen vond die het welletjes. Een absoluut diep-

De Klassieker werd definitief gestaakt nadat Ajax-fans enkele keren vuurpijlen op het veld gooiden. o Anp

Ajax is zo'n club
waarvan je weet dat
als ze het goed voor

elkaar hebben,
ze het altijd weer
gaan verknoeien

tepunt van een laagconjunctuur die nu al een jaar
aanhoudt. Ajax is zo’n club waarvan je weet dat als
ze het goed voor elkaar hebben, ze het altijd weer
gaan verknoeien.

In het seizoen 18-19 werd Ajax landskampioen. Een
jaar later was er geen kampioen, maar Ajax stond
aan de leiding toen door corona de competitie werd
stopgezet. De twee daaropvolgende seizoenen wer-
den ze ook kampioen.

Toen vertrok Erik ten Hag naar Manchester United
en in zijn plaats kwam Alfred Schreuder. Die kennen
we nog van in Brugge en van die wist je: neen, dat
wordt het niet. Halfweg moest hij eruit en werd
Johnny Heitinga zijn opvolger. Als speler was het al
op het randje, maar als trainer had hij geen uitstra-
ling die bij Ajax past. Die kon het ook niet worden.

Inmiddels was daar in het laatste kampioenenjaar
iets gebeurd: Marc Overmars was op het kopieer-
apparaat gaan zitten, dan nog met zijn broek op de
knieén, had per ongeluk op de kopieerknop gedrukt
en die kopie was als bij toeval bij
een werkneemster terechtgeko-
men. Of het was met de iPhone,
maar alvast een erg ongelukkige
samenloop van omstandigheden.
Overmars weg dus.

En dan gebeurde het: Ajax
moest op zoek naar een manager
sportzaken, een chief sports
officer (CSO). Ze kwamen uit bij
Maurits Hendriks, een hockey-
coach die apparatsjik werd en
twee Olympische Spelen chef de
mission was.

Na vele decennia in de sportjournalistiek ontwik-
kel je ongewild een blaaskaakradar. Als Maurits
Hendriks in beeld komt slaat die meteen tilt. Doe een
search op zijn naam en je komt bij het persbericht
dat Ajax bij zijn aanstelling uitstuurde. Kijk naar die
zelfgenoegzaamheid op dat gezicht en je ziet genoeg.

Hendriks zocht een opvolger voor voetbaldier
Marc Overmars en vond die in de Duitse datagoeroe
Sven Mislintat. Beiden maakten zich in geen tijd bij
Ajax onmogelijk met management newspeak als ‘aan
de voorkant handelen’ en uiteraard met begeleiden-
de powerpointpresentaties.

Inmiddels heeft Mislintat maandag geprobeerd om
Maurice Steijn, de nieuwe coach sinds dit seizoen, te
ontslaan omdat hij niet de juiste spelers opstelt. Dat
lukte niet, want een dag later stond Mislintat zelf op
non-actief nadat hij een transfer liet regelen door
een makelaar die aandelen had in het databedrijf van
Mislintat.

Succession meets Game of Thrones, dat is Ajax
dezer dagen.



